
Wordt Vriend van Olivier
Vrienden van Olivier zijn betrokken bij Olivier en bij de bewoners. Het vriendennetwerk 
bevordert de verbondenheid van Olivier met de ‘buitenwereld’ en vooral met de 
Moergestelse gemeenschap.

Je wordt Vriend van Olivier op uitnodiging van één van de bewoners. De vriendschap is 
gratis.

Waar kunnen vrienden op rekenen?
*	 Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen van Olivier.  Twee à drie  keer 	
	 per jaar krijg je ons mailnieuws.
*	 Wij nodigen je uit voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
*	 Regelmatig organiseren wij een ‘kijkje in de keuken’ zoals de Open Olivier Dag in 		
	 2015.  Als vriend wordt je hiervoor uitgenodigd.

Wat kunnen vrienden betekenen?
* 	 Vrienden kunnen zich inspannen om Olivier en de bewoners te betrekken bij de 
	 Moergestelse samenleving. 
*	 Vrienden kunnen ook daadwerkelijk meehelpen bij activiteiten van en voor Olivier: 	
	 een keer voor de groep komen koken of een uitstapje organiseren bijvoorbeeld.
*	 Het is ook mogelijk de vriendschap vanuit een specifieke expertise in te vullen. Denk 	
	 aan het leveren van juridische know-how of het aanboren van een eigen netwerk om 	
	 zaken geregeld te krijgen voor de Olivier gemeenschap of voor andere, vergelijkbare 	
	 doelgroepen.

Maar we zijn ook heel blij met vrienden die alleen bijzondere belangstelling hebben voor 
Olivier.

De twaalf bewoners


